En als ik dood ben, treur dan.n
ik ben niet echt dood, moe
Het is mijn lichaam dat i
Dood ben ik pas, als jij

Zo plotseling, zo onbegrijpelijk, zo
moeten nemen van mijn lieve

s hebben wij afscheid
mijn lieve vader

Adrianus Abral
- Aac

Eekman

-
-
¥ 9 mei 1957 1 7 februari 2015

-

=

Iris Eekman - van der Wee
Arthur -

3342 AD



